


En als ik dood ben, treur dan niet Verdrietig,

ik ben niet echt dood, moet je weten. maar met een onuitwisbare herinnering aan haar leven,
Het is mijn lichaam dat ik achterliet. hebben WiJ" afscheid moeten nemen
Dood ben ik pas, als jij mij bent vergeten. van onze lieve moeder, oma en zus

Mariétte Huberta de Kind-Mannens

% 24 januari 1934 T 15 november 2024
Correspondentieadres: weduwe van
Rigoletto 8 . .
4564 EV Sint Jansteen Emile de Kind
Mariétte had de wens om het afscheid Kinderen en kleinkinderen
klein en intiem te houden,
daarom heeft de vitvaart Familie Mannens

in besloten kring plaatsgevonden.
Familie de Kind

Onze speciale dank gaat uit naar de

medewerkers van De Baronie

voor de liefdevolle verzorging van Mariétte.




